
 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trước đại hội các đại sứ tại vatican:    

‘Hòa bình là trọng trách của tất cả mọi người’ 

Thanh Quảng sdb 

Trong bài phát biểu hàng năm về “Tình trạng thế giới” trước các thành viên của Ngoại 

giao đoàn trực thuộc Tòa thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những xung đột 

và chia rẽ đang tàn phá thế giới và nhấn mạnh trách nhiệm của mọi cá nhân và quốc 

gia trong việc xây dựng hòa bình. 

(Tin Vatican - Linda Bordoni) 

“Phúc thay những người kiến tạo hòa bình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại mối 

phúc đó khi chào đón “gia đình ngoại giao” mở rộng tại Vatican, đồng thời cảm ơn các 

đại sứ vì những nỗ lực của họ nhằm nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa thánh 

và các quốc gia mà họ đại diện. 

Sau đó ĐTC làm sáng tỏ chủ đề trọng tâm của bài giảng – Hòa bình – mà ngài chia 

sẻ, đây là món quà của Thiên Chúa, vì chính Ngài đã để lại cho chúng ta sự bình an 

của Ngài. ĐTC nói thêm: “Tuy nhiên, đó cũng là trọng trách của tất cả mọi người 

chúng ta. 

Chào mừng các đại sứ từ khắp nơi trên thế giới được bổ nhiệm tại Tòa thánh vào Thứ 

Hai, ngày 8 tháng 1 năm 2024, ĐTC bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các cuộc xung 

đột đang leo thang trên toàn thế giới và mô tả tình hình hiện tại là một “cuộc chiến 

thế giới thứ ba diễn ra từng phần” nhằm giải quyết một cách công khai các cuộc 

khủng hoảng chính trị cụ thể. 

Israel và Palestine 

Nhắc lại cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas, Đức Thánh Cha lên án vụ tấn 

công ngày 7 tháng 10 nhắm vào người Israel. 



“Tôi xin nhắc lại sự lên án của tôi đối với hành động này cũng như mọi trường hợp 

khủng bố cực đoan. Đây không phải là cách giải quyết tranh chấp giữa các dân tộc; 

những tranh chấp đó chỉ càng làm trầm trọng hơn và gây đau khổ hơn cho mọi 

người!” ĐTC nói. 

Và lên án phản ứng quân sự tiếp theo đối với hành động đó vốn đã dẫn đến chiến 

tranh toàn diện ở giải Gaza - nơi hơn 22,000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người 

bị thương và phải di tản - Đức Thánh Cha đã chỉ trích thực tế rằng nó “đã kích động 

một phản ứng quân sự mạnh mẽ của Israel ở Gaza đến mức đã dẫn đến cái chết của 

hàng chục ngàn người Palestine, chủ yếu là dân thường, trong đó có nhiều thanh niên 

và trẻ em, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo đặc biệt nghiêm trọng 

và những đau khổ không thể tưởng tượng nổi.” 

Vì vậy, ĐTC kêu gọi hãy ngừng bắn ngay lập tức, hãy thả con tin và chuyển giao viện 

trợ nhân đạo cho người dân Palestine. 

ĐTC cũng nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với giải pháp “hai nhà nước”, cũng như 

“quy chế đặc biệt được quốc tế đảm bảo cho Thành phố Jerusalem, nhằm đạt được 

hòa bình và an ninh lâu dài. 

 

Sự tàn phá do cuộc tấn công của Israel vào thành phố Gaza 

Syria, Liban, Myanmar 

Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan ngại trước tình hình bất ổn trong toàn bộ khu vực 

vốn bị ảnh hưởng rõ ràng bởi cuộc xung đột hiện nay ở Gaza. 

Đặc biệt, ngài hướng sự chú ý đến người dân Syria đang “sống trong tình trạng bất ổn 

về kinh tế và chính trị do trận động đất hồi tháng Hai năm ngoái làm cho tình trạng 

thêm trầm trọng”. 

ĐTC kêu gọi cộng đồng quốc tế “khuyến khích các bên liên quan thực hiện một cuộc 

đối thoại mang tính xây dựng và nghiêm túc cũng như tìm kiếm các giải pháp mới để 

người dân Syria không còn phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nữa”. 



ĐTC bày tỏ “sự đau buồn sâu sắc đối với hàng triệu người tị nạn Syria vẫn còn hiện cư 

trú ở các quốc gia láng giềng như Jordan và Lebanon”, Đức Thánh Cha không quên đề 

cập đến hoàn cảnh khó khăn của người Rohingya ở Myanmar, đồng thời tha thiết 

khẩn xin “hãy thực hiện mọi nỗ lực để mang lại hy vọng cho vùng đất đó và một 

tương lai xứng đáng cho thế hệ trẻ của họ mà không bỏ qua tình trạng khẩn cấp nhân 

đạo mà người Rohingya tiếp tục phải trải qua.” 

Nga và Ukraine, Armenia và Azerbaijan 

Nhắc lại quan điểm của mình về một cuộc chiến thế giới thứ ba đang diễn ra từng 

phần, Đức Thánh Cha nhắc lại gần hai năm chiến tranh toàn diện do Nga tiến hành 

chống lại Ukraine đã dẫn đến “số tử vong và tàn phá khủng khiếp” cũng như tình hình 

ở Nam Caucasus giữa Armenia và Azerbaijan, với tình cảnh bi đát của nhiều người tị 

nạn. 

Trong cả hai trường hợp, ĐTC kêu gọi đàm phán, tôn trọng luật pháp quốc tế và sự đa 

dạng tôn giáo. 

 

Người Armenia chạy trốn khỏi Nagorno Karabakh                                                                  

sau cuộc tấn công mới nhất của Azerbaijan 

Điểm nhấn ở Châu Phi 

Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến các cuộc khủng hoảng nhân đạo ở châu Phi cận 

Sahara, bao gồm những cuộc khủng bố, bất ổn chính trị và biến đổi khí hậu. ĐTC kêu 

gọi những nỗ lực nghiêm túc trong việc thực thi các thỏa thuận, chẳng hạn như Thỏa 

thuận Pretoria, để giải quyết xung đột ở Tigray, đồng thời tìm kiếm giải pháp giải 

quyết căng thẳng ở Ethiopia và Châu Phi. 

Cuộc chiến ở Sudan và những hậu quả sâu rộng của nó đối với hàng triệu người phải 

di dời cũng nằm trong tầm quan sát của ĐTC, cũng như hoàn cảnh của những người tị 

nạn ở Cameroon, Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. 

 

 



Những thách đố ở châu Mỹ 

Trong khi thừa nhận không có các cuộc chiến tranh ở Châu Mỹ, nhưng Đức Thánh Cha 

nhấn mạnh đến những căng thẳng nghiêm trọng giữa một số quốc gia ở Châu Mỹ 

Latinh, như Venezuela và Guyana, đồng thời bày tỏ mối quan ngại về sự đấu đá chính 

trị làm ảnh hưởng đến các thể chế dân chủ ở những nơi như Peru và Nicaragua. 

“Tình hình ở Nicaragua vẫn còn rắc rối: một cuộc khủng hoảng kéo dài với những hậu 

quả thảm khốc với toàn thể xã hội Nicaragua, và đặc biệt đối với Giáo hội Công giáo,” 

ĐTC nói, đồng thời tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc khuyến khích 

“một cuộc đối thoại ngoại giao tôn trọng vì lợi ích của người Công giáo” và toàn thể 

người dân.” 

Một thế giới rạn nứt và những khuôn mặt chiến tranh 

ĐTC tiếp tục trình bày một bức tranh sống động về một thế giới ngày càng bị rạn nứt, 

có hàng triệu người đau khổ vì xung đột, và ngài tố giác những khuôn mặt đằng sau 

các số liệu thống kê, Đức Thánh Cha Phanxicô lên án hành vi vi phạm luật nhân đạo 

quốc tế, đồng thời tuyên bố rằng các hành vi vi phạm nghiêm trọng là tội ác chiến 

tranh đòi hỏi phải được vạch trần ra mà còn phải phòng ngừa nó... 

ĐTC lưu ý rằng chiến tranh hiện đại không chỉ diễn ra trên các chiến trường được xác 

định rõ ràng, Đức Thánh Cha than thở rằng trong “bối cảnh mà dường như sự phân 

biệt giữa các mục tiêu quân sự và dân sự không còn được tôn trọng, không có xung 

đột nào không kết thúc theo một cách nào đó”, đó là tấn công bừa bãi vào dân 

thường.” 

ĐTC nói: “Các sự kiện ở Ukraine và giải Gaza là bằng chứng rõ ràng cho điều này”. 

 

Người tị nạn Sudan trong những nơi trú ẩn tạm bợ ở Adre, Chad 

Giải trừ quân bị và an ninh toàn cầu 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự cần thiết phải giải trừ quân bị, đồng thời 

khẳng định rằng vũ khí không có giá trị răn đe mà đúng hơn là khuyến khích việc xử 

dụng chúng. 



“Có bao nhiêu sinh mạng có thể được cứu bằng các nguồn tài nguyên mà ngày nay 

đang được xử dụng sai mục đích vào vũ khí?” ĐTC tự hỏi, đồng thời nhắc lại đề xuất 

của ngài là “đầu tư những nguồn lực đó để theo đuổi an ninh toàn cầu”, nhân danh 

nhân loại, nên nỗ lực giải quyết tận gốc rễ các nguyên nhân xung đột! 

ĐTC nói: “Những thách thức của thời đại chúng ta vượt qua biên giới, như chúng ta 

thấy từ nhiều cuộc khủng hoảng – về lương thực, môi trường, kinh tế và y tế – đã 

đánh dấu sự khởi đầu của thế kỷ này. Ở đây tôi nhắc lại đề xuất của tôi về một quỹ 

toàn cầu sẽ được thành lập để xóa bỏ nạn nghèo đói và thúc đẩy sự phát triển bền 

vững của toàn hành trái đất”. 

Khủng hoảng môi trường và biến đổi khí hậu 

Một nguyên nhân sâu xa khác dẫn đến xung đột mà Đức Thánh Cha không quên đề 

cập đến là cuộc khủng hoảng khí hậu vốn “đòi hỏi một phản ứng ngày càng cấp bách 

và sự tham gia đầy đủ của tất cả mọi người, bao gồm cả cộng đồng quốc tế nói 

chung”. 

ĐTC bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này được thông qua ở Dubai tại Hội nghị thượng 

đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc có thể dẫn đến “sự tăng tốc mang tính quyết định 

của quá trình chuyển đổi sinh thái”. 

Di cư và cuộc khủng hoảng Địa Trung Hải 

Bài phát biểu đã mang đến cho Đức Thánh Cha cơ hội kêu gọi sự tôn trọng và bảo vệ 

những người phải di tản khỏi quê hương của mình. 

Đối diện với điều được coi là một “cuộc xâm lược”, ĐTC than thở về thực tế rằng 

“chúng ta đã đóng trái tim của mình lại!” 

ĐTC nói: “Chúng ta đã quên rằng chúng ta đang đối xử với những con người có tên 

tuổi, và chúng ta bỏ qua cái thực tại cụ thể ‘biển cả của chúng ta’ (mare nostrum), 

không phải là một ngôi mộ mà là nơi gặp gỡ và nối kết với nhau giữa các cá nhân, 

dân tộc và các nền văn hóa.”  

Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi một cách tiếp cận quân bình bằng nhìn nhận việc di cư 

trong khi tôn trọng các quyền và phẩm giá cá nhân, đồng thời thay đổi quan điểm về 

Địa Trung Hải, hình dung nó như một “phòng thí nghiệm hòa bình” hơn là một nghĩa 

trang, nơi những người di cư thay vì bị nhậm chìm thì được chào đón, bảo vệ, thăng 

tiến và hội nhập. 

ĐTC nói: “Chúng ta cũng cần nhấn mạnh đến quyền của mọi người được ở lại quê 

hương của họ và nhu cầu tương ứng là tạo điều kiện để thực thi quyền này một cách 

hiệu quả”. 



 

Những cây thánh giá bằng gỗ được làm từ những chiếc thuyền còn sót lại ở 

Lampedusa để tưởng nhớ những người di cư đã chết trên biển trong hành trình hy 

vọng của họ 

Giáo dục, Nhân quyền, Đối thoại 

Kết thúc bài phát biểu dài và rất mạch lạc, Đức Thánh Cha nêu ra việc giáo dục như là 

một phương tiện đầu tư cho tương lai, đặc biệt trong bối cảnh sử dụng các công nghệ 

mới một cách có đạo đức. 

ĐTC nói về sự cần thiết phải phát triển công nghệ có đạo đức và trách nhiệm, đồng 

thời nhấn mạnh tầm quan trọng vượt trội của nhân quyền. 

ĐTC chỉ trích những xu hướng dẫn đến sự thuộc địa hóa về ý thức hệ và sự lan rộng 

của nền “văn hóa sự chết” ở một số nơi trên thế giới, ngài kêu gọi tôn trọng sự sống, 

khởi đi từ thai nhi, và chỉ trích những thực hành như việc mang thai hộ, vì nó vi phạm 

đến nhân phẩm. 

“Trong mọi thời điểm sống, sự sống con người phải được bảo tồn và bảo vệ; tuy nhiên 

tôi lấy làm tiếc khi nhận thấy, đặc biệt là ở phương Tây, sự lan rộng liên tục của một 

nền văn hóa chết chóc, nhân danh lòng trắc ẩn giả tạo mà loại bỏ trẻ em, người già 

và người bệnh.” 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của đối thoại, đặc biệt là đối thoại liên tôn 

như một yếu tố quan trọng trong việc theo đuổi hòa bình. 

ĐTC nói: “Con đường dẫn đến hòa bình cũng được thông qua các cuộc đối thoại liên 

tôn, trước hết đòi hỏi phải bảo vệ tự do tôn giáo và tôn trọng các nhóm thiểu số”, 

đồng thời, ĐTC nói thực tế “ngày càng có nhiều quốc gia áp dụng các mô hình kiểm 

soát tập trung đối với tự do tôn giáo, đặc biệt bằng cách sử dụng rộng rãi trong công 

nghệ.” 

ĐTC kêu gọi tôn trọng các cộng đồng tôn giáo thiểu số, ngài nói: “Trong một số 

trường hợp, nguy cơ tuyệt chủng do sự kết hợp của chủ nghĩa khủng bố, các cuộc tấn 

công vào di sản văn hóa của họ và các biện pháp tinh vi hơn như phổ biến luật chống 

cải đạo, thao túng tôn giáo” các quy tắc bầu cử và các hạn chế về tài chính.” 



Theo sát chủ đề này, Đức Thánh Cha nhắc lại sự lên án của ngài đối với mọi hành vi 

bài Do Thái và sự phân biệt đối xử ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu trên khắp 

thế giới. 

Năm Thánh 

Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn của mình bằng nhắc nhở những người hiện diện 

rằng Giáo hội đang chuẩn bị cho Năm Thánh, Năm Thánh sẽ bắt đầu vào lễ Giáng 

sinh tới. 

Ngài nói: “Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần một Năm Thánh”, một mùa ân 

sủng giúp chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa và hồng ân 

bình an của Ngài. 

Giữa nhiều nguyên nhân đau khổ đưa đến cảm giác tuyệt vọng không chỉ ở những 

người bị ảnh hưởng trực tiếp mà còn bao trùm khắp xã hội chúng ta, Đức Thánh Cha 

nói, giữa những khó khăn mà người trẻ phải đương đầu, “những người thay vì mơ về 

một tương lai tốt đẹp hơn, thì thường cảm thấy bất lực và thất vọng, ” và giữa bóng 

tối đang bao trùm thế giới, thay vì được đẩy lùi xa ra, “Năm Thánh là một lời công bố 

rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Ngài và luôn luôn mở cửa cho Vương quốc 

của Ngài”. 

 


